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Een heel mooie droom?
Arie van der Stoep

Is het een droom - een heel mooie droom - of...? Een christen leeft met beloften, veel beloften.

Sommige gaan in vervulling onder voorwaarden. Andere worden werkelijkheid op een door God

bepaald moment. Naar zulke momenten zien we uit. Zoals naar Jezus’ terugkomst. Maar kennen

we dat ene, buitengewone vooruitzicht, waarover Jesaja spreekt?

Net als bij andere profeten, zien we in zijn woorden soms iets verschuiven. Hij spreekt over dingen van

dat moment, maar geleidelijk gaat de profetie over naar later, naar de toekomst. Soms zelfs van de heel

verre toekomst. Nu ook.

Eerst gaan in hoofdstuk 33 zijn woorden over verwoesting, verraad, geweld en onheil op de straten in

zijn tijd (1). Met tussendoor woorden over Gods recht en gerechtigheid. Dat Hij zal opstaan en zich zal

verheffen - een waarschuwing voor wie dat kwaad bewerkt (2). Maar dan komt voor degene die met

Hem wandelt, de bemoediging. Die zal op hoogten wonen; ..., zegt hij (3). Maar hij is nog niet klaar!

Wanneer het volmaakte is gekomen

Ineens is het, alsof hij in een heel verre verte kijkt en daar een heerlijke gebeurtenis ziet. Hij roept uit:

Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen; ... (4).

‘Ha,’ denken we: ‘dit gaat over Jezus’ terugkomst op de wolken.’ Maar nee, Jesaja ziet iets dat nog

mooier is. Het lijkt een droom, maar het toont een nieuwe werkelijkheid, die later komt en blijvend zal

zijn (5). Wanneer we onze Koning in de schoonheid van zijn volmaaktheid zullen zien.

Zijn komst op de wolken zal met macht en heerlijkheid zijn, indrukwekkend (6). Hij zal zijn heerschappij

komen vestigen. Maar wat Jesaja nu vooruitziet, gaat veel verder. ‘Je zult Hem zien,’ zegt hij, ‘in hoe Hij

wezenlijk is: in de schoonheid van zijn volmaaktheid als het Woord van God dat volmaakt heeft

volbracht waartoe God het heeft gezonden. Dat volkomen waar gebleken zal zijn.

Dat alle duisternis zal hebben overwonnen en Gods heil aan het licht gebracht zal hebben. Wanneer

het volmaakte, de “volheid van God”, is gekomen (7). Je ogen zullen de Koninng in die volmaakte

schoonheid zien,’ zegt Jesaja (4). Wat een vreugde! En daarmee verbonden ziet hij nog iets moois.

Ruimte voor wie we dan zijn

Hij zegt: Uw ogen, ... zij zullen een wijd uitgestrekt land zien (4). Wie de Koning in zijn schoonheid ziet,

ziet ook dit land. Zíjn land - een nieuwe schepping voor mensen die zelf een nieuwe schepping zijn (8).

Want Jezus in zijn schoonheid zien, kun je alleen, wanneer je gereinigd en geheiligd bent voor Hem!

Wanneer je zelf die schoonheid hebt gekregen (9). Dan zie je ook dat land waar je zonden zijn

vergeven, alle duisternis en vragen voorbij zijn en je leeft in een ongerepte relatie met Hem.

Het is een wijd uitgestrekt land. Oneindig in schoonheid, in ruimte en mogelijkheden voor wie we dan

zijn: mensen die het eeuwige leven met en uit God leven. In heelheid, vreugde en ... in schoonheid.

Onbeperkt zullen hun ogen ... de Koning in zijn schoonheid aanschouwen!



Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 33:1, 7-9.

Wee, verwoester, die zelf niet verwoest bent; verrader, die zelf niet verraden bent, ... de herauten

schreeuwen het uit op de straat, de vredeboden wenen bitter; de heerbanen zijn verlaten, ... Het land

treurt, verkwijnt; ...

(2) Jesaja 33:10 e.v..

Nu zal Ik opstaan, zeg de HEER; nu zal Ik Mij verheffen, nu Mij oprichten. ...

(3) Jesaja 33:14b-16a.

... Wie van ons kan verkeren bij een verterend vuur; ... bij een eeuwige gloed (= het vuur en de gloed van

Gods heiligheid en heerlijkheid - AvdS)? Hij, die in gerechtigheid wandelt ... Die zal op hoogten wonen; ...

(= de hoogten van het verkeren in de tegenwoordigheid van God - AvdS).

(4) Jesaja 33:17.

Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen; zij zullen een wijd uitgestrekt land zien.

(5) 1 Korintiërs 2:9.

... Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat

God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

(6) Matteüs 24:30.

... zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.

(7) Efeziërs 4:10.

Hij, die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te

brengen.

(8) 2 Korintiërs 5:17.

Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping ...

(9) 1 Johannes 3:2-3.

... wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen Hem zien,

zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
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